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Waar Jezus gaat...
door Arie van der Stoep

Discipel is: ‘leerling’. In de bijbelse tijd volgde een discipel zijn meester overal waar die
heenging. (1) Hij leerde dagelijks van hem en diende zijn meester. Waar de meester was, daar
vond je zijn discipel. Jezus zei: Waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. (2) Dat gaat vandaag
nog steeds op. En dat gaat zelfs heel ver!

Want als discipel geloof ik in Jezus en leer ik van Hem. Ik luister naar Hem en aanvaard zijn leiding. En
waar Jezus leidt, daar volg ik. Zelfs als dit lijden meebrengt. Zoals ook de Meester heeft geleden. Maar...
er is nog iets anders.

Opgenomen worden

Want Jezus stierf. En geestelijk gezien sterf ook ik, als ik onderga bij de doop in water. Ik volg Hem in
zijn dood. Want dat water duidt de dood van Jezus aan. (3) En met zijn dood zijn ook mijn zonden
weggedaan, vergeven, (4) en heeft mijn oude 'ik" afgedaan. Het is dood.

Daarna sta ik weer op uit dat ‘'watergraf’, net zoals Jezus opstond uit de doden. En ik volg Hem in een
nieuw leven. (3) Echter, Jezus werd letterlijk, lichamelijk opgewekt uit de doden. Als zijn discipel moet ik
Hem ook daarin dus nog volgen. En dit gaat gebeuren. God zorgt daarvoor. (5) Hoe?

Door mij terug te roepen uit het graf. (6) Dat doet Hij bij Jezus' terugkomst. Ik zal een onsterfelijk,
nieuw lichaam, ontvangen, net als Jezus. (7) En let op, dan komt het!

Net zoals Hij veertig dagen later opgenomen werd in de hemel en naar de Vader ging, zo zal ook ik
met dat nieuwe lichaam opgenomen worden, om naar Jezus te gaan. Zelfs daarin mag ik Hem volgen.

Tot in zijn troon

'Wij zullen,” zegt Paulus, op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de
lucht,... 8) Ook ik zal een hemelvaart meemaken. God maakt dat ik tot het laatste toe een discipel van
Jezus kan zijn! En zelfs dan is het nog niet afgelopen.

Want vandaag zit Jezus in de troon, bij de Vader. En wat staat er in Openbaring 3:21? Wie overwint (=
wie Mij altijd blijft volgen - AvdS), hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon! (9) Dit is Jezus'
beloning voor wie als zijn discipel Hem is gevolgd: wij mogen Hem volgen zelfs tot in zijn troon. Waar
Ik ben, zegt Jezus, daar zal ook mijn dienaar zijn. (2) Voor eeuwig! Om te delen in zijn heerlijkheid. (10)

Lees ook mijn boek ‘'Komt de christen voor Gods troon?’ (klik hier ...).
Uit de Bijbel:

(1) Matteiis 8:19.
En er kwam een schriftgeleerde tot Hem en zei: Meester, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.

(2) Johannes 12:26.
Indien iemand Mij wil dienen, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
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3) Romeinen 6:3-4.

Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan
met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de
majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.

4) Romeinen 6:7.
Want wie gestorven is, is rechtens (= volgens Gods recht - AvdS) vrij van de zonde.

(5) 1 Korintiérs 6:14.
God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht.

6) 1 Tessalonicenzen 4:16.
Want de Heer zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin
van God, neerdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.

7) 1 Korintiérs 15:51-53.

... allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij
de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij
zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet
onsterfelijkheid aandoen.

(8) 1 Tessalonicenzen 4:17.

Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven (= wij die nog op aarde zijn bij Jezus’ terugkomst - AvdS),
samen met hen (= met degenen die al gestorven waren en nu zijn opgestaan - AvdS) op de wolken in een
oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, en z6 zullen wij altijd met de Heer wezen.

(9) Openbaring 3:21.
Wie overwint (= wie Mij altijd blijft volgen - AvdS), hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon,
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

(10 Romeinen 8:17b.
Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
2 Tessalonicenzen 2:14.
Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer
Jezus Christus.
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